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Redactie

Colofon

Contact

Inhoud

U vindt hierbij de nieuwe Mantel. Deze paaseditie staat bol van nieuws 
uit de parochie en goede gedachten ter bezinning. De redactie hoopt dat 
u een en ander met plezier doorneemt. En misschien zien we u nog bij 
een van de activiteiten?

In de afgelopen maanden zijn drie nieuwe leden van het parochiebestuur 
gestart met hun werkzaamheden. In de komende nieuwsbrief zullen zij 
zich aan u voorstellen. We wensen hen nu al heel veel succes toe! 

Heel langzaam gloort er licht. Licht in de natuur: we hebben vorige 
week onze klokken verzet en hebben gemerkt dat het ’s avonds langer 
licht is. Nu nog wat meer zon en onze stoelen kunnen naar buiten om 
te genieten van al het ontluikende leven. Gaat u ook aan de slag met 
plantjes en zaden? Als er niet te veel nachtvorst komt… Maar er gloort 
ook licht in ons geloof: gelukkig weten we het. Op Palmzondag vieren 
we de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem. De strijd lijkt gewon-
nen. Maar na Witte Donderdag treedt de wanhoop in. Jezus is dood. Het 
lijkt nooit meer goed te komen.
Toch komt het goed: Pasen: opstanding en nieuw leven. Feest, een 
nieuwe belofte. Maar ook een opdracht aan de mensheid. Zie elkaar 
staan en zorg voor elkaar. Die opdracht mogen wij, christenen, met 
name serieus nemen. Ik hoop dat we dat enthousiast op kunnen pakken 
in onze omgeving en daarbuiten.

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr nieuwe parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Getuige zijn 
Heer Jezus Christus, op de derde dag bent U 

verrezen uit de dood, en mochten de leerlingen 
getuige zijn van het lege graf. 

Wij danken U, Heer, voor hun verkondiging van het Uw 
paasmysterie, voor de gave van het paasgeloof in uw kerk. 

Wij bidden U, Heer,  dat uw vrede ons voortdurend mag 
vergezellen, om in tijden van onrust en oorlog 

trouw te blijven aan uw liefde en met hart en ziel uit te zien  
naar uw wederkomst. 

Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam 
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Pastoor Theo Lamers

“Geloven in 
Nieuw Leven”
Als parochie beginnen we in deze week 
aan de Goede Week. Van Palmzondag 
naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Pasen. In enkele dagen komt de kern van 
ons geloof in de liturgie voorbij. Het zijn 
intense en mooie dagen om bij Pasen uit 
te komen. In de kerken en geloofsgemeen-
schappen zullen we dat feest vieren omdat 
we geloven dat leven sterker is dan de 
dood, dat Jezus door de kruisdood ons een 
nieuwe toekomst geeft. In de Martinuskerk 
in Cuijk groeit de tuin die begon als een 
woestijn met een weg, water, licht en le-
ven uit naar een Paastuin, die het nieuwe 
leven van Pasen aan ons laat zien. 

Voor onze parochie ligt er dan altijd een 
drukke tijd in het verschiet: Goede Week, 
Pasen, meimaand, Eerste Communie, Tai-
zévieringen, Vormsel, gesprekken rond het 
synodaal proces, Pinksteren, enzovoorts… 
en liggen er mooie momenten in het voor-
uitzicht: afronding van de bouw van de 
Antoniuskapel in Vianen, eerste contouren 
van de invulling van het familiepastoraat, 
… 

Kortom nieuw licht en nieuw leven no-
digen uit om werkelijk de handen uit de 
mouwen te steken op velerlei wijzen. In 
onze parochie, in onze gemeenschappen, 
in onze huizen en onze families. Dat wij 
het licht van Pasen mogen laten stralen! 

Een inspirerende Goede Week 
en een Zalig Pasen 

Vicaris Theo Lamers, 
pastoor Martinusparochie 

PAASMENSEN 
Midden in de dood, in de leegte van leven dat geen leven is, 

kan het ook vandaag gebeuren dat de Verrezene opstaat in ons 
en ons omvormt tot wie we ten diepste zijn: 

paasmensen, 
die de dood en alles wat scheidt en leeg maakt 

achter zich laten en leven alsof de dood voorbij is 
en het nieuwe leven waar alles spreekt van Hem die heet

” Ik zal er zijn “ al begonnen is. 

Paasmensen zien; 
verder dan het dodende geweld van onrecht, 
verder  dan de agressie en het elk voor zich. 

Zij zien tekenen van verrijzenis: 
hoe midden in die dood Hij er is: de grote Aanwezige; 

hoe Hij gebeurt, soms overduidelijk, soms stilleweg incognito: 
in een vreemdeling op het strand, 

een tuinman of iemand die per toeval onze wegen kruist 
en een eindweegs meegaat. 

Zij zien dat de dode niet dood is 
maar enkel maar uit het gezicht verdwenen, 

zij zien waar leven is en dat het kruis van gisteren, 
het vechten tegen de ontmoediging, zijn betekenis had, 

dat alles zijn zin krijgt in het breken van het brood 
en het delen van het leven. 

 Paasmensen staan op 
uit het graf van hun angsten, uit de wonden van het verleden,  

met een veerkracht die niet alleen 
in hen zelf haar oorsprong vindt. 

Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt, 
wat mensen minder mens maakt en leven minder levenswaard. 
Zij staan op om engel te zijn; een engel die de steen wegrolt 

die op het leven van medemensen drukt, 
die in de donkere chaos licht brengt, 

die waar mensen op een dood punt zitten, nieuw leven mogelijk 
maakt, die met een warm hart nabij is, zo nabij als God. 

Paasmensen gaan op weg. 
Mensen van de Weg, zo werden zij eertijds genoemd.  

Hun weg heet: liefde en geloof en hoop,  
breken en delen, doen wat Jezus heeft gedaan, 

zijn woord verder spreken, zijn gebed verder bidden. 
Ja, Jezus’ weg is niet doodgelopen,  

hij loopt door in zoveel paasmensen tot op vandaag. 
Door Zijn Geest bezield, weten zij zich gezonden 

om blinden het zicht te geven, om verlamden te doen lopen, 
en monddoodgemaakte mensen  stem te geven, 

om aan armen blijde boodschap te brengen. 
Zij zijn met heel hun doen en laten, met hun manier van leven 

vandaag de belichaming van het evangelie.  
Zij zijn vandaag het lichaam van Christus, 

zij breken en delen.
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WAAROM WACHTEN OP 
PAASZONDAG?
Paaszondag is op 9 april 2023. Maar waarom wachten tot dan? Na-
tuurlijk, elke zondag is een Paaszondag, want elke zondag vieren we 
de opstanding van de Heer, de overwinning op de dood en het begin 
van een nieuw leven. Daarom is voor christenen de zondag de sab-
batdag geworden in plaats van de Bijbelse zaterdag. Maar we moe-
ten wachten, we gaan niet nu al Pasen vieren, we moeten wachten 
tot 9 april, als we dat niet doen is het dan niet echt Pasen.
Eén van de symbolen die hier in Nederland worden gebruikt om 
Pasen te vieren is het ei. Het gebruik van het ei is om vele rede-
nen symbolisch. Uit het ei komt nieuw leven voort. Het ontstaan 
van nieuw leven gaat gepaard met veel wachten, incubatie, 
broedtijd genoemd. De natuur leert ons veel over dit proces. 
Als de moederkip haar ei legt, doorloopt ze een proces dat het 
nieuwe leven voortbrengt. De moederkip wordt slim en zeer ver-
antwoordelijk. Terwijl de andere kippen en hanen vrij rondlopen 
op zoek naar voedsel, zoekt de moederkip zorgvuldig naar een 
geschikte plek om haar eieren te leggen. Als ze een goede plek 
heeft gevonden, legt ze haar eieren, maar dat is niet het einde.
Om ervoor te zorgen dat er nieuw leven uit het ei komt, moet de 
moederkip bovenop de eieren blijven zitten om voor warmte te 
zorgen zodat de eieren kunnen uitkomen. Ze blijft daar en lijdt 
honger en ongemak om nieuw leven te brengen. Als de moeder-
kip dit proces zou versnellen, zouden er geen kuikens komen. Ze 
moet wachten, de honger doorstaan, haar plezier opofferen om 
nieuw leven te brengen. Niet alleen de moederkip doet dit soort 
dingen. Ooit legde een adelaar/havik een paar eieren boven in 
een kerktoren. De vogel hield haar eieren goed in de gaten, bleef 
om ze uit te broeden, wachtte geduldig en ging alleen even naar 
buiten om wat te eten om niet te verhongeren. Uiteindelijk zijn 
die eieren nooit uitgekomen. Toch geloof ik dat de vogel het nog 
een keer zal proberen. Overwinning komt met opoffering, wach-
ten, proberen en nooit opgeven. Dit is een van de belangrijkste 
lessen van Pasen.
Soms lijkt het alsof de duisternis wint. Toen Jezus stierf, bedekte 
de duisternis de aarde, zijn leerlingen gaven op. Ze begroeven 
hem en vertrokken in stilte, gebroken en overmand door verdriet. 
En dan, na drie dagen, op de zondagmorgen, kwam het nieuws 
van zijn verrijzenis binnen en luidde een nieuwe dageraad in die 
tot op heden is blijven stralen. Het Paasverhaal is een verhaal 
voor iedereen, we kunnen de harde realiteit van deze wereld 
nauwelijks ontlopen. Hoe gelukkig we ook zijn, we worden vaak 
geconfronteerd met donkere momenten en perioden van pijn. Hoe 
we daarmee omgaan hangt sterk af van wat er in ons zit. Sommige 
mensen zijn gebroken en gaan gebukt onder kleine lasten, terwijl 

Pastor Callitus Offor

anderen zware lasten dragen zonder het 
te voelen. Geluk en overwinning beginnen 
van binnenuit.
Jezus zag er nooit anders uit dan andere 
mensen uit zijn tijd. Hij was net als elke 
andere Jood. Hij leek zelfs lager in status 
als zoon van een timmerman. Zijn kracht 
en vermogen zaten allemaal in hem. Het 
was niet zijn omgeving of de situatie van 
zijn familie die hem kracht gaf, zijn kracht 
kwam van boven. Net als de moederkloek 
legde en broedde hij het nieuwe leven uit 
dat op Paasmorgen tot bloei zal komen. 
Terwijl degenen die hem doodden en de-
genen die hem dood wilden, feest vierden, 
wachtte hij geduldig op de overwinning 
die hij voor de wereld behaalde. Verschil-
lende mensen hebben een soortgelijke 
kracht getoond om met duisternis, kwaad 
en marteling om te gaan tot de overwin-
ning als de ochtend aanbreekt en er nieuw 
leven uit het ei komt. Het verhaal van 
Viktor Franklin, die de martelingen van de 
holocaust overleefde en zelfs zijn over-
winning gebruikte om anderen te dienen, 
spreekt nog steeds tot ons over de over-
winning van het kruis. Wij vieren ook Titus 
Brandsma die onder de ontmenselijking 
leed zonder zijn menselijkheid te verlie-
zen. Uit zijn volharding kwam een over-
winning en lessen voor de mens voort, een 
nieuw leven dat tot op de dag van vandaag 
duizenden aanspreekt. 
Laten we in komst van de Paaszondag 
hierover mediteren, laten we nadenken 
over de noodzaak iets te bieden aan de 
wereld om ons heen. Laat ook wij - net 
zoals de moederkip die wacht, volhardt 
en offers brengt om nieuw leven voort te 
brengen – zoeken naar nieuw leven in ons 
eigen leven; zaden van glorie die, gezaaid, 
bewaterd en gevoed, uitgroeien tot nieuw 
leven om mensen onderdak, liefde, vrede 
en glorie en overwinning te bieden. Moge 
de paaserfenis van overwinning op de 
duisternis ons inspireren en motiveren om 
de reuzen in ons wakker te maken. Het 
zaad van de glorie en de kracht van het 
licht zijn in ons, wachtend om tot bloei te 
komen. Laten we niet opgeven, maar de 
geest hoog houden, want het nieuwe leven 
moet zeker tevoorschijn komen! “Alles 
komt naar hem toe die zich inspant terwijl 
hij wacht!”, zei Thomas Edison.
Zalig Pasen!
Pastor Callistus Offor



 april 2023 ● nummer 37 ● de Mantel ● 5 

Het parochiebestuur

Paasboodschap bestuur
We hebben veertig dagen van vasten en bezinning achter de rug en gaan 

nu ons belangrijkste hoogfeest vieren: Pasen, 
het feest van de opstanding uit de dood van onze Heer Jezus Christus.

We gedenken in de Goede Week het Laatste Avondmaal, zijn lijden en dood. 
Jezus laat zijn leerlingen achter in angst en vertwijfeling, 
maar op de dag van Zijn verrijzenis verandert de twijfel: 

is Hij echt verrezen en leeft Hij weer? 
De vreugde onder de leerlingen groeit en zij raken begeesterd:

Hij is echt weer onder ons!
Ook wij leven nu in een onzekere tijd met de nodige angsten en twijfels. 

Maar we mogen het Paasfeest vieren als een nieuwe tijd van licht en nieuw leven. 
Laten wij daarom, net als zijn leerlingen toen, ook nu delen in de vreugde 

over Zijn verrijzenis.

Het pastorale team, het parochiebestuur en de medewerkers 
op het parochiesecretariaat wensen u een Zalig Paasfeest toe.

Uit de parochie

Gezongen vespervieringen in Sint Agatha 
De ‘vesper’ is een van de getijdengebeden en wordt 
gehouden tegen het vallen van de avond, het kerkelijk 
avondgebed. Vespervieringen komen niet alleen voor 
binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in andere 
christelijke tradities. Met name de Anglicaanse kerk 
heeft een grote traditie opgebouwd rond de “Evens-
ong”. De vesper nodigt uit om tegen het vallen van 
de avond even stil te staan bij de gebeurtenissen van 
de dag en bij de onmetelijke wereld waarvan je deel 
uitmaakt. Van oudsher wordt een groot deel van de 

vesperviering gezon-
gen. Dat heeft in de 
loop van de eeuwen 
prachtige muziek 
voortgebracht. Tien-
tallen melodieën 
zijn van generatie 
op generatie overge-
dragen en in ver-
schillende tijden en 
tradities van teksten 
voorzien. 

Door de schoonheid van de muziek en het meditatieve 
karakter is de vesperviering een aantrekkelijke liturgi-
sche vorm voor een brede groep mensen. Op verschil-
lende plaatsen in Nederland wordt de vespertraditie 
momenteel opgepakt. Een aantal geoefende zangers 
en zangeressen uit de omgeving van Cuijk gaat dit ook 
doen in de kloosterkerk van Sint Agatha, samen met 
bewoners van het klooster. Voor de muziek zal worden 
geput uit de katholieke traditie, de Anglicaanse kerk 
en de Lutherse koraaltraditie. De eerste vesperviering 
wordt gehouden op Tweede Paasdag 10 april om 16.00 
uur in de kloosterkerk. U bent van harte uitgenodigd 
om te vieren, te bidden en te zingen.

Presentatie Waterproject 
Het afgelopen jaar hebben we met medewerking van 
onze parochie en de Parochiële Caritas Instelling een 
waterproject kunnen realiseren in het thuisdorp van pa-
ter Callistus kunnen realiseren. U heeft er in een vorige 
nieuwsbrief al over kunnen lezen. 
Tijdens het bouwen van het project zijn er veel foto’s 
en filmpjes richting Nederland gekomen. Deze willen 
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Uit de parochie

we graag met u delen en pastor Callistus wil graag 
vertellen hoe het project daar verlopen is, wat dit 
betekent voor het dorp. We willen dit graag doen na de 
viering op 23 april in de Martinuskerk (gezinsviering). 
We zorgen dat er koffie, thee, ranja en iets lekkers is. 
Aansluitend zullen we het verhaal van de waterpomp 
vertellen. U bent van harte welkom! 

Taizévieringen 
Voor de coronaperiode was er met enige regelmaat 
een Taizéviering. We willen dat weer op gaan nemen. 
Daarom in dit parochieblad een stukje over Taizé, haar 
geschiedenis, gemeenschap en vieringen. 

Geschiedenis: het begin 
Alles begon in 1940. Frère Roger was 25 jaar. Jarenlang 
had longtuberculose hem aan huis gekluisterd. Tijdens 
deze lange ziekte rijpte in hem de roeping om een 
gemeenschap te beginnen. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij ervan 
overtuigd dat hij mensen moest bijstaan die hulp nodig 
hadden. Het dorpje Taizé was een goede plaats om 
vluchtelingen op te vangen. 
Dankzij een bescheiden lening kon frère Roger een huis 
met bijgebouwen kopen in Taizé. Het had al jaren leeg-
gestaan. De materiële omstandigheden waren armoe-
dig: er was geen stromend water, drinkwater moest bij 
de dorpsput gehaald worden. Het voedsel was karig. 
In de herfst van 1942 moest frère Roger vluchten en 
tot aan het einde van de oorlog woonde hij in Genève. 
Daar begon het gemeenschapsleven met de eerste 
broeders. In 1944 konden zij naar Taizé terugkeren. 

De eerste broeders 
Langzaamaan sloten een paar jonge mannen zich aan 
bij de eerste broeders. Op paaszondag 1949 verbonden 
zeven van hen zich voor het leven aan elkaar in celi-
baat, gemeenschapsleven en een grote eenvoud. 
De gemeenschap van Taizé (Frankrijk) telt nu een 

honderdtal broeders, katholiek en van verschillende 
protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al 
door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis 
van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening 
tussen verdeelde christenen en gescheiden volken. 
In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere 
aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle we-
relddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetin-
gen.  

Frère Roger stierf op 16 augustus 2005. Hij was 90 jaar. 
Hij werd, door een verward persoon, gedood tijdens 
het avondgebed. Frère Alois, die frère Roger al jaren 
geleden gekozen had als zijn opvolger, is nu de prior 
van de gemeenschap. 

De vieringen 
De vieringen in Taizé kernmerken zich door veel zang 
en stilte. De eenregelige liederen die herhaald worden 
maken het tot een gebed van inkeer. De lange stilte 
na de bijbeltekst nodigt uit tot bezinning. Deze medi-
tatieve vorm van bidden nodigt uit tot inkeer, om het 
Schriftwoord werkelijk tot je te laten spreken. 
Op de eerste vrijdag van de maand (m.u.v. Goede 
Vrijdag) willen we, om 19 uur in de Martinuskerk in 
Cuijk, samen in de stijl van Taizé samen vieren. Voor de 
komende maanden is dat op 5 mei en 2 juni. U bent van 
harte welkom om binnen te lopen! 

PASEN 
Pasen, de dag die de Heer heeft gemaakt, is voor ons meer 

dan een herinnering aan de opstanding van Jezus. 
Pasen is ook ons feest! 

In de verrijzenis van Jezus zijn ook wij opgestaan uit de dood, 
en opent zich voor ons een radicaal nieuwe toekomst: 
wij zijn met Christus tot een nieuw leven verrezen. 

Wij willen getuigen zijn van de Blijde Boodschap 
dat wij geroepen zijn om eeuwig met Hem te leven. 

Laat ons daarom jubelen en juichen 
en de Heer danken voor zijn goedheid. 
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Geloofsgemeenschappen

Frans van den Bogaard draagt stokje over 
Sinds de oprichting van de Contactgroep maar ook vele 
jaren daarvoor was Frans het gezicht, zeker in bestuur-
lijke zin, van de Geloofsgemeenschap H. Jozef.

Rondom de Jozeftoren

Het is alsof de kerst nog maar net voorbij is en Pasen 
staat alweer voor de deur. Na een geweldige Carnavals-
viering groeit iedere week in de kerk langzaam weer de 
paastuin: woestijn – weg – water – licht – leven. Je ziet 
Pasen langzaam dichterbij komen.  
Ondertussen is achter schermen ook veel werk ver-
richt. De parochie mocht van de Kruisheren een groot 
aantal stellingkasten krijgen. Dat werd dé gelegenheid 
om kelders en zolders opnieuw in te richten, spullen uit 
te zoeken en weg te gooien, om zo optimaal mogelijke 
bergruimte te krijgen. Net zoals in vele huizen bewaar 
je van alles dat maar even ergens neergezet wordt. En 
dan is het zo nu en dan tijd voor een opruimactie… Maar 
gelukkig maken vele handen het werk licht! 
Ondertussen is de kerk ook voorzien van glasvezel om 
een betere kwaliteit voor de livestream te krijgen. Maar 
dat betekent dat er draden onder de grond, door de 
muur, over de gewelven moeten. Met klimmen en graven 
lijkt dat gelukt. 
Met het Paastriduüm mogen we het WJD-kruis in de kerk 
welkom heten. Het Nederlandse WJD-kruis, gemaakt 
door Bart, een jongere uit ons bisdom is vorig jaar door 
paus Franciscus in Rome gezegend en heeft na een rond-
gang door Nederland een plek gekregen in de Sint Jan. In 
de Goede week komt het even naar Cuijk. 
Ook hebben we na Corona de Taizéviering weer opge-
start. In een eenvoudige vorm. Op de eerste vrijdag van 
maand komen we bij elkaar om te zingen, bidden en stil 
te zijn. 
Ook de kerkwachten zijn zich weer aan het voorbereiden 
om de kerk te kunnen openen in het zomerseizoen. Ieder 
jaar mogen we toch – buiten de diensten – zo’n 4.500-
5.000 mensen welkom heten in de kerk. Helaas nemen 
drie kerkwachten van het eerste uur afscheid. We danken 
hen heel bijzonder voor hun inzet om de openstelling van 
de kerk mogelijk te maken. We zijn altijd op zoek naar 
mensen die mee willen helpen bij de toegankelijkheid 
van de kerk. Heeft u zo nu en dan een paar uurtjes over 
en heeft u interesse? Neem dan gerust contact op met 
het parochiesecretariaat. 
Ondertussen kijken we alweer vooruit naar de communie 
en de meimaand.  
Maar eerst gaan we samen Pasen vieren! 

Rondom de 
Martinustoren Cuijk

Per januari jl heeft Frans het stokje overgedragen aan 
Annemarie Emmen en Denise Hendriks die toegetreden 
zijn tot de Contactgroep.
Tijdens de laatste eucharistische viering van het jaar 
2022 werd Frans in het zonnetje gezet. Na een toe-
spraak door Anita vd Berg kreeg Frans een fles wijn en 
dinerbon aangeboden als dankjewel voor zijn jarenlange 
inzet. Samen met zijn echtgenote Christien, die Frans 
menig uur heeft moeten missen, kunnen zij samen nog 
eens natafelen en terugkijken op alles wat Frans de 
afgelopen 50 jaar heeft gedaan voor de Jozefkerk.

Wat niemand van tevoren wist, was dat Frans uit de 
handen van Pastoor Theo Lamers de Bisdom Penning 
(H. Johannes Evangelistpenning) kreeg uitgereikt. Deze 
onderscheiding is bestemd voor diegenen die zich op 
bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de Kerk in het Bisdom ‘s-Hertogenbosch. De onder-
scheiding bestaat uit een bronzen penning, een draag-
speldje en oorkonde.
De penning laat aan de ene zijde de beeltenis zien van 
de Evangelist H. Johannes en aan de andere zijde het 
wapen en de naam van het Bisdom. Een onderscheiding 
die Frans met recht heeft mogen ontvangen.
Frans, bedankt nogmaals voor je jarenlange inzet. 
Jouw bestuurlijke taken heb je nu neergelegd maar 
gelukkig blijf je nog wel actief als o.a. lector. 

19 maart Speciale viering 
geloofsgemeenschap H. Jozef

Op zondag 19 maart jl. vond de jaarlijkse Jozefviering 
plaats in de MFA de Valuwe. De geloofsgemeenschap H. 
Jozef vierde de dag van de patroonheilige, St. Jozef. 
Aan het begin van de viering stak Anita van den Berg, 
de nieuwe voorzitter van de contactgroep een kaars 
aan voor alle overleden vrijwilligers. Net als andere 
jaren was dit een viering met een feestelijk tintje. 
Juvia, het koor uit Vianen, luisterde de viering op met 
prachtige muziek en er was, zoals gewoonlijk aandacht 
voor een aantal jubilerend vrijwilligers. Dit keer alle-
maal mensen die ruim 25 jaar gewerkt hebben voor de 
parochie H. Jozef en daarna de geloofsgemeenschap. 
Deze vrijwilligers verdienen het natuurlijk om even in 
het zonnetje te staan.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Christien van den Bogaard en Riekie Hofmans

Tijdens de viering van 19 maart j.l. heeft de voorzitter 
van de contactgroep Christien en Riekie samen naar vo-
ren gehaald en toegesproken. De gezusters Van Amstel 
hebben beiden een bijna identiek vrijwilligersverleden 
bij de Jozefkerk. Vandaar deze keuze.
Christien en Riekie zijn ruim 25 jaar geleden gestart 
met diverse taken binnen de Jozefkerk/Geloofsge-
meenschap Jozef. In eerste instantie waren zowel 
Christien als Riekie actief bij de Kindernevendienst. 
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Palmzondag 
Herdenking van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Vieringen met palmwijding. 
zaterdag 1 april 
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
zondag 2 april 
	 9.30 uur, vm. kinderkapel Beers, eucharistie-
	 viering m.m.v. koor Beers-Escharen 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor, 
	 gezinsviering met palmpasenoptocht 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering met eucharistie 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

Maandag in de Goede Week 
maandag 3 april 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 viering van boete en verzoening, met 
	 gelegenheid voor het ontvangen van het 
	 sacrament van boete en verzoening. 

Dinsdag in de Goede Week 
dinsdag 4 april 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Woensdag in de Goede Week 
woensdag 5 april 
	 10.30 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering voor ouderen en zieken 
	 m.m.v. de Maasklanken 
	 19.00 uur, Kathedrale basiliek Johannes 
	 evangelist in ’s-Hertogenbosch, Chrismamis, 
	 eucharistieviering waarin de oliën gezegend 
	 en gewijd worden. Deze viering is ook te 
	 volgen via het YouTube kanaal van de kathedraal

Witte Donderdag 
Herdenking van het laatste avondmaal 
donderdag 6 april, 
geen viering om 10.00 uur 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
	 19.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 Witte Donderdagviering 

Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en sterven van 
onze Heer Jezus Christus. Deze dag is een 
vasten- en onthoudingsdag 
vrijdag 7 april 
Er is geen viering om 10 uur en geen 
aanbidding om 19 uur. 
	 15.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 kruisweg voor volwassenen 
	 16.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 kruisweg voor gezinnen 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 Goede Vrijdag avonddienst met 
	 communie m.m.v. cantors 
	 19.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 Goede Vrijdagviering 

Stille Zaterdag 
Stilte van het graf 
zaterdag 8 april 
geen viering om 10.00 uur 
	 10.30 uur, Święconka, zegening van de 
	 Poolse paasmandjes 

Paaszaterdag 
Feest van de verrijzenis van onze Heer 
Jezus Christus 
zaterdag 8 april 
	 21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 Paaswake m.m.v. Creation 

Eerste Paasdag 
zondag 9 april 
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. ensemble 
	 Gaudete in Domino
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Tweede Paasdag 
maandag 10 april, 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Tweede Zondag van Pasen 
zaterdag 15 april 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
zondag 16 april 
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen 
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	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Derde Zondag van Pasen 
Zaterdag 22 april 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 23 april 
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagsviering 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 gezinsviering m.m.v. het jeugdkoor 

Vierde Zondag van Pasen 
Zaterdag 29 april 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 30 april 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering

Vijfde Zondag van Pasen 
Zaterdag 6 mei 
	 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 7 mei 
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
	 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken. 
	 Aansluitend dodenherdenking 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Zesde Zondag van Pasen 
Zaterdag 13 mei 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 14 mei 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, viering 
	 Eerste Heilige Communie m.m.v. 
	 jeugdkoor 
	 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken 

Hemelvaart van de Heer 
Donderdag 18 mei
 	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering 

Zevende Zondag van Pasen 
Zaterdag 20 mei 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 21 mei 
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 	
	 eucharistieviering m.m.v. Koor Beers-
	 Escharen 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Pinksteren 
Zaterdag 27 mei 
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 28 mei 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 MFA de Valuwe, 
	 eucharistieviering m.m.v. ’t Akkoordje

Tweede Pinksterdag 
Maandag 29 mei 
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Op ons livestreamkanaal kunt u de vierin-
gen vanuit de Martinuskerk Cuijk live vol-
gen of terugkijken. De link op de website 
www.martinuscuijk.nl brengt u eenvoudig 
naar onze vieringenpagina. 

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10.00 uur. Op vrijdagen is er voorafgaand 

aan de eucharistieviering om 9.30 uur een 
moment van aanbidding. 

Op de eerste vrijdag van de maand is er een 
Taizéviering om 19 uur, dan is er geen aan-

bidding in de ochtend. De viering in Castella 
is iedere vrijdag om 19.00 uur, m.u.v. de 

eerste vrijdag van de maand.
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Daarnaast hebben beide dames vele klusjes gedaan 
ter assistentie van hun partners die eveneens vrijwil-
liger zijn van de Jozefkerk. Momenteel zijn Riekie en 
Christien nog zeer actief binnen de Ziekenbezoekgroep. 
Iedere oudere & zieke die zij bezoeken, kijkt uit naar 
het bezoek. Een woordje van moed, een glimlach doet 
heel veel mensen goed en dat brengen zij altijd mee.
Daarnaast zijn Christien en Riekie ‘onze gastvrouwen’ 
die zorgen voor de koffie en thee na de viering. Voor 
iedereen hebben zij een harte woordje en glimlach 
klaar. Tevens zorgen zij dat de kapel schoon blijft, 
kaarsjes zijn aangevuld en dat de bloemen er mooi/
goed bijstaan. Al met al 2 zeer bezige bijen die veel 
werk verrichten voor de kerk. 
Dankjewel Christien en Riekie. Jullie zijn mede onze 
‘ogen en oren’ voor de kerk. Wij hopen dat wij nog lang 
gebruik mogen/kunnen maken van jullie goede zorgen 
en glimlach.

Sylvia Keijzers
Ruim 25 jaar is Sylvia vrijwilliger van de Jozefkerk/
Geloofsgemeenschap Jozef. Sylvia is gestart bij het 
ondersteunen en begeleiden van de kindernevendienst. 
En zodoende ‘doorgegroeid’ naar de werkgroep van 
de 1ste Communie. Vele communicantjes heeft Sylvia 
voorbereid op het meedoen aan de tafel van God. Tij-
dens diverse vieringen heeft Sylvia ook haar vocale ta-
lenten ten gehore gebracht als koorlid van Crescendo. 
De laatste jaren is Sylvia actief door zieken en ouderen 
te bezoeken en te ondersteunen bij speciale eucharis-
tievieringen voor deze groep parochianen.
Dankjewel Sylvia voor je inzet. Wij hopen dat jij nog 
zeer lang actief betrokken blijft bij onze Geloofsge-
meenschap H. Jozef.

Peter Hendriks
De enige man die dit jaar een jubileum had te vieren, 
was Peter Hendriks. Peter is in feite onze muzikale en 
technische man. Toentertijd sprong Peter, zoals hij het 
zelf verwoordde, in het gat dat Seolto achterliet toen 
dit koor ophield te bestaan.
Samen met een aantal ‘oud-koorleden van Seolto’ 
richtte hij het koor Crescendo op waarvan hij jarenlang 
dirigent en toetsenist is geweest. Soms zong Peter ook 
zelf bij vieringen. Zeker toen Peter met DieDrie verder 
ging toen ook Crescendo ophield te bestaan.
Peter is vanaf het begin betrokken geraakt bij het 
‘aan de eredienst onttrekken van de Jozefkerk’ en een 
nieuwe invulling geven aan het kerkgebouw. Hierdoor is 
Peter min of meer de liaison tussen de MFA-Kerkbestuur 
en Gemeente. Peter is de technische man die alles 
weet van licht/geluid en alle kabels die daarbij horen. 
Soms is het echt een wirwar.
Ook jou Peter, willen wij bij deze opnieuw bedanken 
voor je inzet en hopen dat je nog lang voor de Geloofs-
gemeenschap Jozef ‘de kabels uit elkaar wil halen’ en 
zorgt voor mooi geluid & licht.

De Vrijwilliger

Hart van goed
Uit het juiste hout

Leeft
Geeft

En draagt bij
Steunpilaar van deze maatschappij

Handen uit de mouwen
Mannen en vrouwen
Wat zijn ze prachtig

En vereend, oh zo krachtig

Vrij
en blijvend

maar nooit vrijblijvend

Geen loze beloftes
Voegt de daad
Bij het woord

Onbaatzichtig
Bescheiden

Uniek in zijn soort!

Daarnaast konden we ook een oude Paaskaars uit-
reiken: die van 2019. Het is de gewoonte om deze 
kaarsen te verloten, maar door Corona is dit natuurlijk 
anders geweest. De winnaar van deze Paaskaars ging 
verrast en blij met de mooie kaars naar huis. De kaar-
sen van 2020 en 2021 zijn door de corona-epidemie 
niet gebruikt en zijn teruggegaan naar de kaarsenma-
ker. Die van 2022 is ook verloot maar kan pas na Pasen 
naar de gelukkige winnaar. Ook hij was blij verrast!

Bij dit stukje en op de achterpagina vindt u enkele 
foto’s van de Jozefviering en van de viering waarin 
Frans van den Bogaard onderscheiden werd. Zoals al-
tijd weer gemaakt door onze speciale fotograaf, Harry 
Strik. Heel veel dank, Harry!

Eer zijn de komende tijd een aantal extra vieringen in 
de Jozefgemeenschap, nl. op Eerste Paasdag en Eerste 
Pinksterdag. De laatste zondag wordt opgeluisterd 
door het koor ’t Akkoordje. We zijn erg blij met alle 
koren die in de MFA willen komen zingen. 

Dus mocht u weten van een koor dat daarin geïnteres-
seerd is, dan hoort de contactgroep dat graag!

Contactgroep H. Jozef
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De klok is weer verzet, de zomertijd begint. Iedereen 
hoopt op een mooi voorjaar en zomer. Onze wonin-
gen krijgen een frisse uitstraling, de verwarming kan 
gelukkig weer minderen, fijn voor de portemonnee, 
de tuinen worden klaargemaakt en opgeharkt. Ook in 
de kerk gaan we van de ingetogen vastentijd op naar 
Pasen. Letterlijk wordt dit “het licht verdrijft de duis-
ternis” Halleluja.

Agenda meimaand
Maar we zijn ook aan het plannen voor 

de meimaand, want het mag weer. We starten 
met de opening van de meimaand op:

Zondag 7 mei 10.30 uur 
Dodenherdenking: oorlogsslachtoffers van 

10 mei 1940 “ m.m.v. Koor “de Maasklanken”

Daarna is het programma als volgt:
Donderdag 11 mei 14.00 uur Bedevaart KBO Haps

Zondag 14 mei 10.30 uur 
Moederdag m.m.v. Koor “de Maasklanken”

Donderdag 18 mei 10.30 uur 
Hemelvaartsdag m.m.v. Koor Overasselt

Zondag 21 mei 8.30 uur Bedevaart Groesbeek
Zondag 21 mei 10.30 uur Koor Beugen

Dinsdag 23 mei 15.00 uur Bedevaart Groesbeek
Zondag 28 mei 10.30 uur 

sluiting meimaand m.m.v. Koor “de Maasklanken”

U ziet: elke zondag is er Katwijk in de meimaand om 
10.30 u. een viering met koor. Gedurende de zondagen 
in de meimaand is de kerk enkele uren geopend.
De kerk en tuin zien er weer prachtig uit en vele 
vrijwilligers doen hun best om er een mooie sfeer-
volle Mariamaand van te maken. In de kerktuin is een 
nieuwe boom (plantaan) aangeplant nadat de storm 
(valwind) vorig jaar mei vele bomen had beschadigd 
en enkele bomen dit niet doorstaan hebben. 

Geloofsgemeenschap Katwijk

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

Rondom de 
toren H. Agatha

Tentoonstelling ‘Verborgen boekenpracht; 
de kloosterbibliotheek van Sint Agatha’ 

Door de lange ononderbroken geschiedenis beschikt 
Sint Agatha over de enige kloosterbibliotheek in Ne-
derland die sinds de middeleeuwen ter plekke bleef 
en werd gebruikt. De bibliotheek staat – met zijn mid-
deleeuwse handschriften, honderdvijftig wiegedruk-
ken (uit de periode 1454-1500) en bijna 6.000 titels 
ouder dan 1800 – in z’n geheel op de lijst Beschermd 
Cultuurbezit Nederland. Omdat het klooster eeuwen-
lang een besloten karakter had, was de collectie bijna 
uitsluitend voor de Kruisheren beschikbaar. Toch was 
de bibliotheek van Klooster Sint Agatha befaamd bij 
degenen die zich professioneel met boeken en boek-
kunst bezighielden. Voor het eerst presenteren we de 
bibliotheek nu voor een breed publiek, zodat iedereen 
kennis kan maken met deze bijzondere verzameling. 

Het Graduale van Johannes van Deventer, een reus-
achtig koorboek dat rond 1500 werd geschreven, 
is de meest kostbare schat uit die bibliotheek. De 
beginletters van de Latijnse gezangen voor kerkelijke 
hoogfeesten zijn voorzien van prachtige miniaturen. 
Kruisheer Johannes van Deventer was zeer creatief in 
het versieren van kantlijnen en letters met allerhande 
fantasiefiguren. 

Vijfhonderd jaar later woont er opnieuw een bijzon-
der creatieve Kruisheer in het klooster die prachtige 
boeken vervaardigt: broeder Edgard Claes, een inter-
nationaal vermaard kunstboekbinder. Hij heeft in Sint 
Agatha zijn atelier en ook zijn werk is in de tentoon-
stelling te bezichtigen. 

De tentoonstelling wordt geopend op Tweede Paasdag. 
Informatie over openingstijden: www.kloostersintaga-
tha.nl/bezoek 

Tentoonstelling

De kloosterbibliotheek 
van Sint Agatha

VERBORGEN 
BOEKENPRACHT

Vanaf april 2023

Klooster Sint Agatha | 

Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven

Kloosterlaan 24

5435 XD  Sint Agatha

www.kloostersintagatha.nl
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Rondom de 
Lambertustoren Linden

Goed dat we weer een uitnodiging krijgen om in dit 
blad te kunnen schrijven. De coronatijd maakte com-
municatie met elkaar moeilijker en het was ook nog de 
vraag, waarover te schrijven, als er zo weinig kon en 
mocht. De meesten van ons stonden in de ‘overlevings-
stand’. Wij in Linden ook. Toch hebben we naar manie-
ren gezocht om met elkaar in verbinding te blijven met 
zondagvieringen in de buitenlucht en met extra aan-
dacht voor ons blad ‘Rond de Lindense Toren’.

Parochiebestuur
Allereerst willen we de wisselingen in het parochiebe-
stuur benoemen. We zijn daarvan in De Nieuwsbrief van 
februari 2023 op de hoogte zijn gebracht. Een woord 
van dank voor de vertrokken penningmeester Ger Lan-
gen en een welkom voor zijn opvolger Roger Westgeest 
en aan de bestuursleden Mariska Driessen en Paul de 
Hoog. We hopen hen binnenkort in Linden te kunnen 
begroeten. 

Omdat we meestal in de luwte van de parochie functio-
neren, is het goed om u bij te praten over onze Ge-
loofsgemeenschap.

Zondagvieringen
In de afgelopen tijd hebben we het aantal zondagvie-
ringen en kerkdiensten aangepast aan onze mogelijkhe-
den. Ruim tien jaar verzorgde een zevental voorgangers 
onze Zondagvieringen, werden we ondersteund door 
een organist en waren er heel wat vrijwilligers bijna 
wekelijks bezig met de Geloofsgemeenschap. Dat ging 
van koster tot het bijhouden van het kerkhof. Nu is 
dat om gezondheidsredenen minder geworden. Onze 
zondagse vieringen zijn voortaan in principe om de 
veertien dagen. Dat legt een minder grote druk op de 
andere voorgangers en de vrijwilligers. Vast staat wel 
dat we op onze manier liturgie willen blijven vieren 
op zondagen en op feestdagen. Het aantal is dan wel 
minder geworden. De intensiteit is dat allerminst.
We blijven een Geloofsgemeenschap die op zoek is naar 
verbinding (latijn: religare) met levensvragen van deze 
tijd en met de samenleving.
Onze paus Franciscus vergelijkt de kerk graag met een 
‘hospitaal’. Wij kiezen voor de vergelijking met de 
‘herberg van Emmaus’, waarin iedereen welkom is.

Diaconie
We blijven ons ook inzetten voor zaken buiten de litur-
gie om. We onderhouden zoveel mogelijk de contacten 
met onze Oekraïense families die vorig jaar op hier 
EuroParcs logeerden. Vanuit Linden vierden we Kerstmis 
met hen in Overloon.

Onze Advent / Kerstactie bracht samen met een crowd-
fundingsactie in de media € 4000 op om de nood voor 
de achterblijvers in Oekraïne wat te verzachten. Zo 
zorgden we ervoor dat in het Oekraïense Chyhyryn het 
gezondheidscentrum van batterijen voorzien konden 
worden, en hebben we bijgedragen aan de aanschaf 
van generatoren aan 7 instellingen voor o.a. kinderen 
en ouderen in de regio Zakarpattya. Op deze manier 
bleef er ‘Licht en Warmte’ mogelijk voor een grote 
groep mensen in oorlogsgebied.

Het gezondheids-
centrum in Chyhyryn 

(Oekraïne)

Rond het aanstaande 
Paasfeest richt onze 
Vasten- en Paasactie 

zich op de nood onder Syrische kinderen die naast de 
jarenlange oorlog ook de gevolgen van de aardbevin-
gen ondervinden. We sluiten ons aan bij de actie Child 
Houses van Stichting Small Change van
onze streekgenoot en actrice Monic Hendrickx. In het 
KRO Magazine zegt ze daarover: 

‘Ik ben ambassadeur van Child Houses, een kleine orga-
nisatie die in Syrië kinderen zonder ouders of verzor-
gers opvangt. De oorlog in Syrië is een vergeten oorlog 
en nu is 70 procent van de kinderen die de afgelopen 
drie jaar door Child Houses zijn opgevangen, hun huis 
kwijt door de aardbeving. Ik ben heel blij dat ik daar 
mijn gezicht aan kan verbinden en voor extra geld kan 
zorgen.’

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar 
https://stichtingsmallchange.weebly.com
Daar leest u ook dat u kunt doneren op rekening NL 21 
INGB 000 000 1776

Goede Week en Pasen
Binnen onze Geloofsgemeenschap zijn we volop bezig 
met de Goede Week en het Paasfeest. De voorgangers 
bereiden zich voor op mooie vieringen en het Gele-
genheidskoor repeteert al volop voor de Paasmorgen. 
Uiteraard ben u welkom bij onze vieringen.
De vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
zijn ’s avonds om 19.00 uur en de plechtigheden rond 
Palmzondag en Pasen beginnen om 10.00 uur. Uiteraard 
in onze sfeervolle, oude Lambertuskerk in Linden.
Op de beide zondagen wordt na afloop van de viering 
koffie gedronken in De Burcht.

We wensen u toe dat u zich laat inspireren door het 
Paasfeest, het feest van de Opstanding. 

De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden
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Contactgroepen Rondom de Torens

Parochiestatistiek

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens 	 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 	 06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Anita van den Berg	 06 – 11340342
Annemarie Emmen	 06 - 18386375
Peter Hendriks	 06 – 22872890
Denise Hendriks

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 	 0485 - 314333
Tiny Josemanders	 0485 – 317936
Wilma van Daal 	 0485 - 313871
Mickey Nuijs	 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans 	 0485 - 316228
Nel van Echtelt	 0485 – 313694

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans	 0485 - 315892
Gerard Smits	 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen	 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 	 0485 - 322819
Mien Heijnen	 0485 - 316272
Herman van Rhee	 0485 - 315904
Ton Keijzers	 0485 - 384067

Laetizia Mastail

 John Brands
Annie Janssen – Verbrugge

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Cornelia Oppers – Linders
An Claassen - Pluk

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt 
om levende personen toestemming te vragen om hun 
namen te publiceren in de parochie-media. Doordat 
wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen 
hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij 
slechts een gedeelte van de namen bij de parochiesta-
tistiek opnemen.

Uitvaart

Vanuit onze kerken 
hebben wij afscheid 
genomen van:

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop
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Eerste communie
Het communieproject is ondertussen alweer in volle 
gang. Een enthousiaste groep communicanten is, samen 
met pastor Callistus en Patrick, de laatste weken druk 
geweest met de voorbereidingen van hun grote feest op 
zondag 14 mei.

De communicanten hebben de kerk ontdekt met een 
speurtocht, ze hebben bijbelverhalen gehoord over Jezus 
en Mozes. Er is natuurlijk gesproken over bidden, want 
hoe praat je nu met God?
Nu gaan ze op weg naar Pasen met een zelfgemaakte 
Palmpasenstok in de hand en kijken al uit naar het feest 
van de Eerste Communie.

Samen zijn …….
Is samen lachen, huilen, leren, ontdekken en bouwen.
Drie biggetjes bouwen ieder een eigen huis, 2 biggetjes 
beginnen meteen met bouwen, hebben geen zin om 
er lang aan te werken, ze spelen liever samen lekker 
buiten. Daarom bouwt de één huisje van stro en de ander 
van takken.
De derde big wil ook spelen, maar wil ook een goed huis 
om in te wonen. Hij maakt een plan, zoekt de juiste 
spullen bij elkaar en maakt een stevig huis van bakste-
nen. De eerste 2 biggen snappen niet waarom hij zo hard 
werkt. Totdat de wolf komt en de huisjes van stro en 
takken in één adem omver blaast. Een bekend sprookje 
waar veel tekenfilms en strips over gemaakt zijn en de 
boodschap is duidelijk:
zorg ervoor dat wat je opbouwt stevig staat en een 

goede fundering heeft. Toch is deze boodschap van het 
stevige fundament al veel ouder: Jezus geeft ons die 
boodschap mee in zijn parabel van de mannen die allebei 
een huis bouwen; de één bouwt het op zand en de ander 
bouwt op stevige rotsgrond. Wanneer er harde wind komt 
en regen blijft het huis op de rotsen staan en zakt het 
huis op het zand in elkaar.

Op dit moment zijn we hard aan het werk om een 
vernieuwende invulling te geven aan Familiepastoraat. 
Ideeën worden verzameld, blauwdrukken gemaakt en 
materialen bij elkaar gezocht, zodat de fundering gestort 
kan worden.
We bouwen graag samen, we mogen elkaar meenemen, 
van elkaar leren. We nodigen iedereen van harte uit 
ideeën, gedachten en wensen met ons te delen, zodat 
we samen kunnen bouwen aan onze parochiegemeen-
schap, zeker ook met gezinnen, tieners, jongeren. Alle 
steentjes zijn welkom, klein en groot. Wil je graag mee-
denken of helpen? Laat het weten via mail p.meijer@
martinuscuijk.nl of spreek ons aan: je bent van harte 
welkom!

Pater Callistus en Patrick

De Goede week voor Gezinnen 
Op Palmzondag hebben we samen al de intocht van Jezus 
gevierd. Hosanna! De palmpasenstokken begeleidden de 
optocht. 

Maar de Goede week gaat verder. 

De parochie uit

UITNODIGING
Welkom in Heilige Profeet Elias Klooster

Orthodox Klooster in Sint Hubert
Adres: Nimrod 15, 5454 HG St. Hubert (gemeente Land 
van Cuijk) Website: www.eliasklooster.nl

Afstand
Vanaf Overloon 17 km 21 minuten met de auto
Vanaf St. Anthonis 9 km 11 minuten met auto

Paas Liturgie
02-04-2023	 Typica om 10:30 uur
09-04-2023	 Palm Pasen
	 Heilige Liturgie om 10:30 uur
14-04-2023(vr)	 Nog te bepalen tijd
	 (Goede Vrijdag)
16-04-2023(zo)	 Om 10.30 uur
	 Heilige Liturgie van Pasen
	 Zegening Paasbroodmandjes
17-04-2023	 Geen dienst 2de Paasdag
23-04-2023	 Heilige Liturgie om 10:30 uur
30-04-2023	 Typica om 10:30 uur

Voor verdere informatie zie de website:
www.eliasklooster.nl

Familiepastoraat
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Familiepastoraat

Pasen stap voor stap! 
Kom en help Jezus tijdens de kruis-
weg. Franciscus vertelt het verhaal 
van de kruisweg en we gaan op 
weg met het kruis. Samen lopen 
we de kruisweg en proberen we 
Jezus zo goed mogelijk te helpen.   

Vrijdag 7 april 2023, 16.00 uur, Martinuskerk Cuijk.  

Pasen  
Jezus leeft! Het 
graf is leeg. Het 
nieuwe leven 
begint, de lente 
begint! Tijdens 
de viering is er 
een speciale kin-
derwoorddienst: 
we beleven sa-
men het verhaal 
van Pasen en gaan we op bezoek bij het graf van Jezus. 
Zondag 9 april 2023, 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 

Op naar de WereldJongerenDagen 
Dag parochianen, 
Elke 3-4 jaar zijn de 
Wereld Jongeren Dagen 
waarin vele christenen 
elkaar ontmoeten in een 
land. Dit jaar komen mil-
joenen gelovige jongeren 
bij elkaar in Lissabon om 
het geloof samen te vieren 

samen met de paus. Sommigen kennen mij misschien al, 
maar voor wie dat nog niet weet, mijn naam is Merel, ben 
23 jaar oud en heb vroeger geholpen bij de tienergroep in 
Cuijk. Ik ben naar de WJD geweest toen ik 16 en 20 jaar 
oud was. De WJD geeft me altijd een grote geloofsboost 
waarin ik mag ervaren wat geloof je allemaal kan bren-
gen. Ook dit jaar wil ik graag meegaan met alle jongeren 
van ons bisdom naar Lissabon. Om deze pelgrimage te 
financieren is er door Jong Bisdom Den Bosch een sponso-
ractie georganiseerd. Op eerste Paasdag zal ik daarvoor 
kaarsen met het WJD-logo verkopen in de Martinuskerk.  

Ook is er een mogelijkheid om “intenties” op te geven, die 
ik mee neem op mijn pelgrimage naar Maria op zaterdag 
13 mei. Na de tocht van 13 kilometer wordt er voor iedere 
intentie een noveenkaars aangestoken tijdens de mis in de 
Kathedraal Sint Jan en met de bijdrage maakt u voor mij 
de WJD-reis mogelijk. De opbrengst wordt gedeeld met de 
jongeren die meedoen aan de sponsoractie. 
Ben je nou zelf tussen de 16 en 30 jaar oud en lijkt het je 
leuk om mee te gaan? Lees dan het artikel over de WJD! 

Hartelijke groet, Merel 

Wereldjongerendagen Lissabon! 

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jonge-
renevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit 
de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te 
vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, 
nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de 
eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel 
veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om 
nooit te vergeten. De 16-daagse reis van Jong Bisdom Den 
Bosch - voor jongeren van 16 t/m 35 jaar- gaat via Taizé, 
Barcelona en Toledo naar Lissabon. Vanuit Lissabon gaat 
de reis via de bedevaartsplaats Fatima terug met als eind-
bestemming Den Bosch. Inschrijven voor de reis kan tot 1 
mei 2023 reissom voor de all-inclusieve busreis is €1.139,- 

Sponsoring WJD 
Iedere jongere die naar de WJD wil, moet kunnen gaan. 
Daarom zijn er sponsoracties om te helpen met de reis-
som, zo zijn er bijvoorbeeld WJD-kaarsen te koop in de St. 
Martinuskerk (€6,- p.st.). Op zaterdag 13 mei 2023 organi-
seert Jong Bisdom Den Bosch de Sponsoractie Op pelgri-
mage naar Maria, alle informatie daarover is te vinden op 
www.bisdomdenbosch.nl. 
 

Informatie 
Twijfel je nog? Heb je nog vragen? Neem dan contact op 
met Patrick Meijer, dan gaat hij met je op zoek naar ant-
woorden. mail: p.meijer@martinuscuijk.nl 
telefoon: 06 38144702 
 

Gezinsvieringen 
Zondag 23 april 2023 10.00 uur 
Zondag 28 mei 2023 10.00 uur Pinksteren 
Zondag 26 juni 2023 10.00 uur 
Zondag 23 juli 2023 10.00 uur
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